Het is bijna Kerstmis...
ledereen telt af om in zijn eigen huis feest te vieren.
Jullie kunnen je mama en papa misschien wat helpen om het feest wel wat voor te bereiden?

Bij feest hoort een mooi versierd huis, een netjes gedekte tafel, lekkere hapjes...

Doen jullie mee?



Je kan je raam of je deur versieren.

Tip: je kan deze sneeuwsterren het beste maken door de oorstokjes te kleven op een
geknipt karton rondje. (zie foto hieronder)




Ook een kwastje is mooi om aan elke stoel te hangen.

Tip: zo een kwastje is ook een leuk cadeautje om te geven aan iemand. Je vraagt aan mama
of papa om er een papierklem aan vast te maken en zo krijg je een boekenlegger.

How to Méke a
Tassel & Beaded
Bookmark







Nu tijd om de feesttafel mooi te maken met...

Een servetring




Een glasmarker




Nu nog wat tafelversiering




Ook hapjes mogen natuurlijk niet ontbreken...




Ziezo, ik hoop dat het een leuk en gezellig kerstfeest wordt bij jullie allemaal.
Misschien kunnen jullie thuis met je zelfgemaakte kerstklokje dit liedje eens zingen?

Kling klokjes klingelingeling - YouTube
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Kling klokje klingelingeling
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https://www.youtube.com/watch?v=ma3LvLGw--M

Lieve kapoenen,

Ik wens jullie allemaal een VROLIJK KERSTMIS EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR! Geniet
maar thuis van jullie vakantie. Hopelijk zien we elkaar na de vakantie terug op school. En
natuurlijk allemaal ‘met een lieve lach elke dag’

Vele virtuele knuffels en kerstgroetjes
Juf Erika
Foto’s zijn ook altijd welkom hoor via mail of whatsapp

erika.debondt@vlekgrembergen.be
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