
Moederweek 
 
Dag iedereen 
 
Binnenkort is het moederdag.  
 
Normaal gezien werken we in de klas aan knutselwerkjes en versjes. Tijdens deze periode, 
hebben we de hulp van de papa’s heel hard nodig om mama te kunnen verrassen.  
 
Tijdens de bewegingsopdrachten van deze week werken we samen met mama en leggen we 
haar extra in de watten.  
Daarom is het dit jaar geen moederdag, maar moederWEEK! 
 
De opdrachten zijn fiches/foto’s uit een heel tof boek omdat ik ze zelf niet kan uitbeelden of 
filmen.  
 
Veel plezier! 
 
 
OPDRACHT DAG 1: 
 

Onze mama is onze rots in de branding.  
Ze geeft ons bescherming, steun en toeverlaat.  

Probeer zelf ook zo een rots te zijn. 
 

 
 

Het is niet zo gemakkelijk om zo sterk en lief te zijn als onze mama. 
Maar ben jij sterk genoeg om mama om te duwen? 

 

 



 
Dag 2: Wat is mama haar lievelingseten? 

 
Mijn mama haar lievelingseten is spaghetti.  

De volgende opdracht is om te veranderen in sliertjes of balletjes! 
 

Hoe word je een spaghettisliert? 
 

 
 

Hoe word je een gehaktballetje? 
 

 
 

Doe-opdracht: Misschien kan je mama ook eens helpen bij het koken?  



 
Dag 3: Helpen in het huishouden 

 
Samen met mama stofzuigen: verander in een stofzuiger. 

 

 
 

Trek je kleuter aan de enkels doorheen de ruimte. 
 

 
 

Duw je kleuter vooruit door de ruimte. 
 

 
 

Doe-opdracht: help je mama echt in het huishouden. 
 

  



Dag 4: Welk cadeautje gaan we voor mama kiezen? 
 

Om mama te verrassen maken we altijd een cadeautje/knutselwerkje in de klas.  
Misschien moeten we mama eens foppen en in een tapijt veranderen! 

Doen jullie mee? 
 

 
 

Als mama jou kan omdraaien, mag mama eens het tapijt spelen. 
 

 
 

Doe-opdracht: kies samen met mama een foto om af te drukken en omhoog te hangen. 
  



 
Dag 5: Superslim cadeautje! 

 
Papa zal samen met jou een verrassing maken voor mama.  

Maar je mag niets vertellen en mama mag ook het pakje niet te vroeg openen! 
 

Mama probeert het pakje open te doen, maar het lukt niet.  
 

 
 

Mama schudt met het pakje om te horen wat er in zou kunnen zitten. 
 

 
 

Zondag zal je het pakje kunnen openen: probeer het maar al eens uit. 
 

 
 

Je kleuter zal ook wel graag pakjes krijgen. Nu mag mama een cadeautje worden zodat je 
kleuter eens kan oefenen voor als hij/zij jarig is. 

 

 


