
Hallo vriendjes, 

Dag 2 zonder jullie. Hopelijk hebben jullie veel plezier beleefd aan de spelletjes op de 

website. 

Hebben jullie al de nieuwjaarsbrief geoefend, toch niet met de fopjes hé? 

Vandaag weer iets anders voor jullie. 

 

In onze klas zijn we elke dag vrienden van elkaar. Samen spelen, lachen, werken, dansen en 

zingen en ook af en toe eens gek springen. We steken duimen in de lucht voor onze 

vrienden als ze iets fijn deden, we maken een tekening of een cadeautje voor elkaar…  

 

Met deze kerstperiode kunnen we dat niet meer met onze klasvrienden doen, dus… dan 

kunnen we eens extra lief proberen te zijn voor andere mensen rondom ons. Je kan aan je 

buren in de straat, de postbode, de mannen van de vuilniskar laten zien dat je aan hen 

denkt, dat je hen leuk vindt. 

Lief zijn voor anderen betekent ook iemand verrassen met een zelfgemaakt cadeautje, een 

tekening, een kaartje, een foto… 

 

Zullen we aan de slag gaan? 

 

 

 

 

 

 



Enkele voorbeelden van kaartjes die je kan maken: 

Je kan met potloden of stiften iets tekenen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Je kan figuurtjes uit papier knippen en kleven. 

 

 

 



 

 

Je kan met wol een figuurtje omwinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je kan met knopen een figuurtje maken. 

 

Enkele voorbeelden van een klein cadeautje 

 

 



 

 



 

 

 



Je kan ook je raam versieren voor andere mensen 

Een vlammetje voor je raam kan natuurlijk ook. Laat iemand voor jou op de vlam schrijven 

wat je in het nieuwe jaar zou wensen. 

 

Mijn wens voor 2021: 

 

 

Ik wens voor iedereen een lach elke dag!  

 

 

 

 



    

 

 



Nu nog een leuke afsluiter van dag 2:  

 

Met kerstmis zijn we vrienden (Sprookjesboom muziekclip) - Efteling - YouTube 

 

Daaaag!  

Tot volgende keer! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=L3LM5vPLxMw

