
Tellen jullie mee?! 
 
In de kolommetjes staan steeds enkele hartjes afgebeeld. Het is nu aan jullie om te 
tellen hoeveel dit er zijn. Nadien mag je evenveel spulletjes (enkele voorbeeldjes: 
duplo blokjes, playmobil mannetjes, knuffels, steentjes, …) nemen dan je net geteld 
hebt en leg je het aantal na.   
 
Veel telplezier!  
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Hartjes stempelen 
 
Wat heb je nodig? 

1. Verf 
2. Wc – rol 
3. Papier  

 
Wat moet je doen? 
Je duwt het wc – rolletje een beetje naar binnen tot je er een hartje in ziet. (zie 
afbeelding) Nu is het aan jullie om te stempelen.  
Weet je nog: stempelen is op en neer bewegen met de wc – rol, niet wrijven!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat heb je nodig? 

1. Verf 
2. Aardappel 
3. Papier 

 
Vraag aan mama of papa om van een aardappel een 
hartjes stempel te maken (zie 2e afbeelding). Het 
principe is hetzelfde: stempelen maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heb je zin om véél te stempelen? Maak dan kaartjes met je hartjes en stuur ze op 
naar iemand die je graag ziet of net héél hard mist!  
 
Veel stempelplezier!  
 
 



  



Dansen jullie mee? 
 
Ik heb enkele liedjes gezocht rond liefde, hartjes, vriendjes, …  
Schuif de meubels aan de kant en show jullie beste moves!  
 
Veel dansplezier 
 
K3 – Alles is liefde 
https://www.youtube.com/watch?v=rmOMUo4SwfY 
 
Paw Patrol 
https://www.youtube.com/watch?v=zKKXx92U1Uo 
 
Maya de Bij – Ik heb een vriend 
https://www.youtube.com/watch?v=DodTU2nJIOg 
 
Woezel en Pip 
https://www.youtube.com/watch?v=FmnnSZrB9lY 
 
K3 – I love you 
https://www.youtube.com/watch?v=0htzEyZFU1A 
 
Wij zijn vriendjes 
https://www.youtube.com/watch?v=L4C6s7yhZl8 
 
Prinsessia – Zo verliefd 
https://www.youtube.com/watch?v=huv4uDK0-wM 
 
Prinsessia – Prins op het witte paard 
https://www.youtube.com/watch?v=J9d0dEUJZUw 
 
Like me – Je hebt een vriend 
https://www.youtube.com/watch?v=_MFIU0qgPsw 
 
Like me – Liefde is een kaartspel 
https://www.youtube.com/watch?v=EKE0-D9Y8EQ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kleuren, knippen, puzzelen en lijmen maar! 
 
Wat heb je nodig? 

• Onderstaande kleurplaat 
• Iets om te kleuren: potloden, wasco’s, … 
• Schaar 
• Lijm 
• Leeg blaadje papier 

 
Wat moet je doen? 

1. Ik heb voor jullie 2 leuke kleurplaten van Rube en Rutje gezocht. Jullie mogen 
deze eerst inkleuren (met potloden, wasco’s, stiften, verf, …).  

2. Nu roep je even de hulp van mama of papa in. Zij mogen met een dikke stift je 
kleurplaat verdelen in 6 of wie kan 8 vakjes.  

3. Terug aan jullie: neem een schaar en knip op de lijnen die mama of papa 
getekend heeft op jullie kleurplaat. (Denk eraan tijdens het knippen: we 
houden onze duim naar boven gericht) 

4. Oepsie, nu is je kleurplaat in stukjes? Maar dit kan toch geen probleem zijn 
voor jullie? J Leg eerst je stukjes en puzzel opnieuw je kleurplaat.  

5. Pas nadien neem je je lijm erbij en kleef je de stukjes vast op een ander 
blaadje papier! 
 
Veel plezier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


