
Activiteit: Een ontbijt voor mama maken 

Met zo een ontbijtbordje zal jullie mama zeker heel blij zijn! Vergeet zeker niet ‘Aub 

en smakelijk lieve mama’ te zeggen! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier is voor jullie nog een ideetje voor een lekker ontbijt, nu met een stappenplan. 

Jullie kunnen deze prenten eigenlijk ook al’ lezen’ hoor. Kijk goed naar de foto’s en 

vertel zelf maar eens aan papa wat je moet doen om deze lekkere toast te maken en 

wat je nodig hebt. 

 

(Wat doen ze hier? Wat zouden ze erop smeren? Wat zou jouw mama het liefste 

lusten?) 

 De toast besmeren met pindakaas, choco of jam. 

 

(Welke soort schijfjes zijn dat?) 

Banaan in schijfjes snijden en de toast versieren zoals een gezichtje. 



 

(Waar gelijkt de toast nu op? Er ontbreekt nog een …mondje) 

Toast afwerken met besjes, aardbei, en nog een beetje honing erover. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Activiteit: een liedje 

 

Omdat onze mama de allerliefste is, kunnen we voor haar een liedje zingen. 

    

            

                      https://www.youtube.com/watch?v=2-mq_FewfsA 

 

Mijn mama is de liefste, 

Mijn mama is de beste, 

Mijn mama is de aller stoerste mama die er is. 

Een mama voor de grapjes. 

Een mama voor verdriet. 

Een mam voor lekkere hapjes of 

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet. 

Een mama voor een knuffel. 

Een mama voor het strand. 

Die mama is de beste van het land want… 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-mq_FewfsA
https://www.youtube.com/embed/2-mq_FewfsA?feature=oembed


Activiteit: Aan tafel! 

Zijn jullie al eens op restaurant geweest? Daar worden de tafels ook netjes gedekt en 

versierd. 

Nu is het jullie beurt om de tafel mooi te dekken.  

Je kan een placemat maken voor mama ook ééntje voor papa, voor broer of zus en 

natuurlijk ook eentje voor jezelf hoor.  

                                

Nu gaan we het bestek leggen.  

Hier zie je waar je lepel, je vork en je mes hoort te liggen. Het blauwe bolletje is de 

plaats voor het glas. De vork links, het mes en de lepel rechts van het bord.  

 

 



 

Een mooie servetring of servethouder erbij maakt de feesttafel nog mooier.  

 

                                

 

 



                        

In onze klas hebben we ook vriendjes die sterretjes zijn, nu is onze mama de ster 

van de dag, maar… deze ster hoeft geen taakjes uit te voeren zoals wij in onze klas. 

Je kan een papieren ster versieren en aan het servet van mama vastmaken. 

                    

Misschien nog een sterretje aan haar glas erbij? 

 

                                 



Eerst een knap aperitiefhapje voor mama  

                                 

                                 



         

 

Papa zal misschien wel voor het hoofdgerecht zorgen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nu nog het dessert … 

 

                          

 

 

                                 



                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier nog enkele fijne dingen om te doen op deze speciale mama dag.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Na zo een drukke dag verdient mama wel een rustmomentje met een warm 

voetbadje… 

 

                           

                         

Je kan een citroen uitknijpen om in het voetbadje van mama te doen en misschien 

nog enkele mooie bloempjes of blaadjes uit de tuin erbij. Zo kan mama eens lekker 

genieten van deze lekkere geurtjes en kleurtjes. 

 



                            

                                          https://youtu.be/P35v-pn5514 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/P35v-pn5514
https://www.youtube.com/embed/P35v-pn5514?feature=oembed


 

Activiteit: Een kijk liedje en knutselen: papieren popjes maken 

https://www.youtube.com/watch?v=1lAWcVuXjA4 

 

 

Jullie mogen het gekke filmpje eerst bekijken? Mooi hé? 

Zouden jullie ook zo popjes kunnen maken, een mama, een cadeautje voor mama, 

papa, zus of broer erbij? Je tekent eerst een figuurtje en kleeft het erna op een rietje 

of stokje.  

Je kan zelf een verhaaltje spelen met die stokpopjes of een liedje zingen, of een 

dansje er mee doen. 

 

 

Ik hoop dat jullie mama goed verwend hebben, dat heeft ze wel verdiend. 

Daarom voor jullie allemaal een dikke duim ! 

https://www.youtube.com/watch?v=1lAWcVuXjA4
https://www.youtube.com/embed/1lAWcVuXjA4?feature=oembed


                                         

 

Nog vele lieve groetjes en tot de volgende keer! 


