
 

Hallo kapoenen,  

Weten jullie nog dat ik in onze klas het kerstverhaal had verteld? Over Jezus die geboren 

werd in een warm land hier ver vandaan. In dat land reden geen auto’s, treinen, bussen… 

(We hebben toen nog vele andere voertuigen opgesomd.) 

Maria en Jozef gingen dus op reis met …( jawel, hun ezeltje) 

 

                                 

Hier kunnen jullie een leuk liedje over dat ezeltje beluisteren nl ‘Sjok,sjok liep het ezeltje.’ 

                                              Het ezeltje - YouTube 

 

Nog enkele weetjes over een ezel: 

Kennen jullie het geluid van een ezel? Dat noemt men ‘balken’ 

Ezels zijn heel sterk en kunnen zware spullen dragen.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ZqOgrV0Ip0


Ze kunnen zelfs karren trekken. 

 

 

Ik heb hier voor jullie enkele prenten gevonden om eens goed naar te kijken. In onze klas 

doen we dat ook, weten jullie het nog? Eerst kijken, nadenken en dan pas vertellen over de 

prent. Ik heb ook enkele vraagjes voor jullie om te beantwoorden:  

 

 

 

Wat staat er op de prent? Hoeveel dieren? Waar staan de dieren? Waarom staan die 2 

dieren op de rug van de ezel? Welke kleur hebben de dieren? 



 

Wat staat er op de prent? Vertel eens hoe die ezel er uit ziet. Waarom is die zo dik?  

 

 



 

Wat staat er op de prent? Wat doet de ezel? Waarom zou hij dat doen? Zou jij ook zo een 

poetsezel willen hebben? 

 

Wat staat er op de prent? Wat doet de ezel? Waarom denk je? Hoe voelt hij zich? 

 

 

In het stalletje was het niet alleen de ezel die het kindje Jezus warm hield met zijn adem 

maar ook de os. In onze klas hebben we ook onze handen warm geblazen met onze adem. 

 



 

 

 

 



In het kerstverhaal waren er in de weide (het veld) nog dieren nl de schapen. De herders 

bleven bij hun schaapjes de wacht houden.  

Herders zorgen voor hun kudde schapen, ze brengen de schapen naar de weide, verzorgen 

kleine lammetjes als ze ziek zijn. 

 



 

 

Hier nog enkele prenten over schapen om naar te kijken en over te vertellen zoals je dat ook 

kon doen bij de prenten over de ezels. 

 

Wat zie je? Waar lopen ze? Hoe lopen die schapen? Waar zouden ze naar toe lopen? Wat 

zie je in de sneeuw? Wie heeft dat spoor nagelaten? 



 

Wat zie je? Hoeveel dieren? Zijn ze allemaal hetzelfde? Wat is verschillend? Waar bevinden 

de lammetjes zich? 

 

 

Wat zie je? Hoeveel dieren? Waar staan ze? Het lijkt alsof ze kijken in een …(spiegel) maar 

het is het water van de beek. Dat noemen ze een weerspiegeling. 



Nog zin om te knutselen? Hier nog enkele voorbeelden: 

                                                           

                                    

 

 

Ik hoop dat jullie veel plezier beleefd hebben aan het bekijken van deze mooie prenten. 

En… vergeet vanavond zeker niet …de schaapjes te tellen als je in je warme bed kruipt! 

                                                   

 

 

 

(Hé, er staat wel iets verkeerd op deze prent… Kunnen jullie het zien? ) 


